
Voorgerecht  

Dooddoeners

“Ik heb een wilsverklaring, mijn euthanasie is geregeld…”
dat klopt niet helemaal

“Mijn kinderen helpen me wel als ik dood wil…”
dat kan niet…

“Mijn dokter belooft altijd te zullen helpen, 
hij weet wat goed voor mij is…”

weet u dat wel zeker?

“Het heeft toch geen zin. Als puntje bij paaltje komt, 
helpen ze je toch niet…”
dat hoeft niet zo te zijn…

“Euthanasie kan alleen als je ongeneeslijk ziek bent”
dat is niet waar…

“Euthanasie mag niet bij dementie”
dat is niet waar…

“Euthanasie mag niet bij stapeling van ouderdomsklachten”
dat is niet waar…

“Euthanasie mag niet bij psychiatrie”
dat is niet waar…

Hoofdgerecht 

Veel gehoorde aannames

“Ik heb recht op euthanasie…”
dat is niet zo…

“Als het zover is neem ik wel een pil…”
zo werkt dat niet…

“Als NVVE lid, krijg je sowieso euthanasie…”
dat is niet waar…

“Een arts is verplicht mij te helpen bij mijn 
euthanasieaanvraag”
dat is niet verplicht…

“Ik bepaal zelf wanneer ik euthanasie krijg”
alleen als de dokter er ook zo over denkt…

“De wilsverklaringen zijn aangenomen, 
dus doet de dokter euthanasie”

dat is niet vanzelfsprekend...

“Als ik dood wil. Bel ik de NVVE”
ons Adviescentrum bespreekt graag met u wat kan…

“Ik heb euthanasie geregeld in mijn testament”
maar zijn uw dokter en naasten ook op de hoogte van uw wensen…


